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Inleiding 
 

De PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld is één van de twee Gereformeerde 
kerken (behorend tot de PKN) in Hardinxveld-Giessendam. Het kerkgebouw, de  “StaƟonskerk”, 
bevindt zich aan de StaƟonsstraat. Meer over de historie van de gemeente is te vinden op 
hƩps://www.pknhardinxveld.nl/historie/ 

Wij willen een betrokken, uitnodigende gemeente zijn rondom Gods woord. Gedragen door de liefde 
van God de Vader, gevoed door het evangelie van Jezus Christus en geïnspireerd door de kracht van 
de Heilige Geest. 

We willen een gemeente zijn waar liefde is voor God en voor elkaar. Een kerk die niet afgesloten is, 
maar midden in de wereld staat en iets betekent voor die wereld. Alle gemeenteleden hebben de 
ruimte om zichzelf te zijn. Iedereen telt mee omdat we weten dat God ons allen liefheeft. 

Hoe komen die kracht, gastvrijheid en naastenliefde tot uitdrukking? Onder andere door het 
organiseren van erediensten, door elkaar te ontmoeten en zorg voor onze naasten. 

Dit beleidsplan is een voortzeƫng van het eerdere beleidsplan 2018 – 2021 en is tot stand gekomen 
met behulp van de kerkenraad aangevuld met enkele gemeenteleden. We willen de komende jaren 
doorgaan met de visie zoals we deze ook in het beleidsplan van 2018-2021 hebben gebruikt met de 
drie relaƟes van een kerkelijke gemeente als basis. De relaƟe met God, de relaƟe met elkaar en de 
relaƟe met de wereld om ons heen.  

 

De kerkenraad vindt het van belang dat ook u/jij, als gemeentelid, kan parƟciperen bij de realisaƟe 
van deze doelen. Kortom dit plan is iets waar we met de hele gemeente aan zullen moeten bijdragen 
en aan willen werken. Het is belangrijk dat de speerpunten van het beleid voor de komende vier jaar 
onderschreven worden door de hele gemeente.  
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Visie 
 

De relaƟe met God, de relaƟe met elkaar en de relaƟe met de wereld om ons heen.  

Die drie relaƟes hangen onderling samen. Zoals een kruk met 3 poten niet blijŌ staan zonder alle drie 
de poten, zo kunnen wij als gemeente niet bestaan zonder deze drie relaƟes. 

SamenvaƩend verwoord in de volgende zin: 

 
- Onze kerk wil een betrokken, uitnodigende gemeente zijn rondom Gods woord - 
 

Hierin zijn drie belangrijke onderdelen te herkennen, namelijk: 

 Rondom Gods woord: de relaƟe met God en op zoek gaan naar Zijn wil = leren 
 Uitnodigend: de relaƟe met de wereld om ons heen = dienen 
 Betrokken: de relaƟe met elkaar, de verbanden onderling binnen onze gemeente = vieren 

 

De woorden binnen-buiten-boven zijn vervangen voor leren-dienen-vieren. Deze geven een betere 
houvast, maar zijn toch flexibel. Leren en geloven kan overal, dienen ook binnen, vieren kan ook 
buiten. 
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Een gemeente rond het woord van God 
 

In onze kerk is het woord van God en de liefde van Jezus onze bron en inspiraƟe. 

We willen een lerende gemeente zijn, vanuit het hart, samen bezield door de Heilige Geest ons geloof 
beleven, met het verlangen om God te dienen. 
We willen elkaar en de wereld om ons heen helpen om de liefde van God te ervaren en te groeien in 
hun geloof en dat met elkaar te delen. 

 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen 
samen leven tot Zijn eer 
  (Opwekking 167) 

 

Op zoek naar de wil van God  
We zijn van het doen en we praten veel. Maar wat vraagt God van ons? Wat staat er in de Bijbel? 
Zouden we niet veel meer moeten zoeken naar wat God van ons vraagt? Door Bijbel lezen en bidden? 
Deze vragen willen we ook terug laten komen in de verschillende taakgroepen en commissies. 

 
Groeien in geloof 
In een gezonde gemeente is het geloof een levende zaak, we willen meer met elkaar in gesprek over 
het geloof en gebed en Bijbellezingen op een creaƟeve manier verbinden met het dagelijks leven. Dit 
doen we met elkaar, met een gemeenschappelijk doel: God dienen en mensen helpen de liefde van 
God te ervaren.  

Dit doen we door passende vieringen voor de hele gemeente of juist specifieke doelgroepen, 
kerkdiensten in een “andere vorm””, zoals thema-diensten/-avonden, kliederkerk, kruimelkerk, etc. 

God is niet alleen in de kerk te vinden, maar (juist) ook in de gesprekken met elkaar. Door acƟef te 
zijn, elkaar te ontmoeten in (geloofs)gespreksgroepen, (groot) huisbezoeken, ‘close reading’, 
Bijbelstudie en de geloofshuiskamer. Deze willen we zeker in stand houden maar daarnaast willen we 
ook nieuwe manieren zoeken om met elkaar in gesprek te gaan. Waarbij ruimte is voor verschillen in 
opvaƫng en waar we elkaar, en elkaars mening respecteren. Daarnaast willen we de gemeente ook 
sƟmuleren in geloofsopvoeding. De thema-avonden voor jonge ouders is één van de manieren die 
hiervoor al worden ingezet. 
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Een open gemeente 
 

In onze kerk staan we open voor iedereen 

We willen als gemeente ook onze blik naar buiten gericht hebben. We vinden het belangrijk dat 
nieuwkomers zich welkom voelen en zich aangemoedigd voelen om het geloof in Christus te 
verkennen en te ervaren. We zijn begaan met de vragen van gerechƟgheid en vrede en zorg om de 
schepping, op plaatselijk en wereldwijd niveau. 

 

Gastvrijheid 

In het Oude Testament in de Bijbel komen we gastvrijheid volop tegen. Het wordt als vanzelfsprekend 
gezien. Ook in het Nieuwe Testament is gastvrij zijn een opdracht. Zo is bijvoorbeeld te lezen in 
Romeinen 12 dat de lezers van de brief worden aangespoord om elkaar lief te hebben. En vanuit die 
liefde is het belangrijk gastvrij te zijn naar anderen. Gastvrijheid is een logisch gevolg van liefde en 
goeddoen. 

We willen een veelkleurige kerk zijn waar iedereen zich thuis voelt. We willen ons inspannen zodat 
onze huidige gemeenteleden als nieuwkomers zich écht welkom voelen, en om zoekers aan te 
moedigen om het geloof in Christus te verkennen en te ervaren.  

 

Zorg voor de schepping 

In de Bijbel staat prachƟg beschreven hoe God met zorg en liefde de aarde maakt, met planten, 
dieren en ten sloƩe mensen om voor de aarde te zorgen. Niet om te overheersen, maar om te 
beheersen en beheren. In die fantasƟsche wereld is de mens te gast. Het is Gods aarde – alles wat er 
leeŌ, is van Hem, lezen we in Psalm 24. God is de Gastheer. Hij deelt, geeŌ wat Hij heeŌ gemaakt en 
toont zo zijn onmetelijke gastvrijheid. Terwijl we hier zijn, mogen we volop genieten van die 
schepping. TegelijkerƟjd hebben we de opdracht er goed voor te zorgen. Als gasten hebben we de 
verantwoordelijkheid om het ‘huis’ goed achter te laten. 

Om hierin ook die verantwoording te nemen willen we ons kerkgebouw, haar bijgebouwen, Het 
Spoor en de pastorie verduurzamen waar mogelijk. We willen kriƟsch kijken naar wat we allemaal 
aanschaffen binnen onze kerk en hoe dingen nu georganiseerd zijn, om ook daar een (meer) 
verantwoorde, eerlijke en duurzame keuze in te maken. Afval zo veel mogelijk beperken en dat wat 
we maken strikt scheiden, is hier een mooi voorbeeld van. 

Daarnaast willen we dit thema rondom alle faceƩen van duurzaamheid acƟef onder de aandacht 
brengen (en houden) in onze gemeente. 

Als kerk willen we ons dienstbaar opstellen in onze woonplaats en omgeving en waar mogelijk de 
helpende hand bieden. Hierin zoeken we ook de samenwerking met de gemeenten om ons heen. 
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Een betrokken gemeente  
 

In onze kerk zijn we betrokken op elkaar 
 

Samen zijn we kerk… We worden aangespoord om  samen de kerk van God te vormen. Net zoals het 
menselijk lichaam één geheel is, maar het uit veel delen bestaat. En al die verschillende delen 
vormen samen dat ene lichaam. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij 
Christus (1 Korintiërs 12: 12). 
 
Ontmoeten en Verbinden 
Wij willen ons als gemeente graag ontwikkelen tot een betrokken gemeenschap van mensen die 
elkaar accepteren en elkaar helpen om te groeien in geloof en dienstbetoon. OntmoeƟng en 
verbinding centraal staan. Zowel Ɵjdens, als buiten de zondagse diensten. Niet alleen voor de vaste 
kern van leden, juist ook de minder acƟeve leden, randkerkelijken en buitenstaanders. Hierdoor 
ontstaat meer diversiteit en capaciteit om de opbouw van de gemeente te bevorderen. 

Heel bewust aandacht voor elkaar hebben is een verantwoordelijkheid voor ieder gemeentelid (niet 
alleen de ambtsdragers) en kan eenieder op zijn of haar eigen manier vormgeven. Wij willen 
verschillende vormen van omzien-naar-elkaar door alle gemeenteleden sƟmuleren en zo met elkaar 
een betrokken gemeente zijn. 

De ontmoeƟngen dienen er op gericht te zijn om te komen tot verdieping. Dit kunnen zowel 
verdiepingen van onderlinge relaƟes, als verdieping tot God zijn. De ontmoeƟngen kunnen 
plaatsvinden in de diverse acƟviteiten die door de verschillende taakgroepen georganiseerd worden 
en kunnen voor ‘doelgroepgenoten’ zijn, maar ook juist oversƟjgend over de verschillende 
leeŌijdscategorieën (intergeneraƟef). We zien hier een belangrijke taak voor de verschillende 
taakgroepen.  

Een toekomstbestendige Kerk 
De kerk ervaart in brede zin al jarenlang een terugloop. Lokaal is dit niet anders en is er aanvullende 
problemaƟek met betrekking tot huisvesƟng van kerkgebouw en pastorie vanwege de plannen van de 
gemeente Hardinxveld-Giessendam. Wat is de kern van ons kerk-zijn en op welke manier willen wij dit 
in de toekomst als StaƟonskerk vormgeven? Wat gaat er goed en welke risico’s zijn er naar de 
toekomst? Hoe betrekken we jongere gemeenteleden bij het werk in de gemeente? Zijn er 
interkerkelijke iniƟaƟeven waarbinnen de gemeente een rol kan spelen? 

Veel vraagstukken die verlangen dat de gemeente open staat voor verandering en waarbij jong en 
oud de schouders zet onder een gezamenlijke toekomst. 
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De toekomst in 
 

Van beleid naar uitvoering 
Een beleidsplan op zich is mooi, maar het concreet maken en uitvoeren is nog veel belangrijker. Een 
belangrijke taak ligt hier voor de taakgroepen die dit in werkplannen en vooral in de uit te voeren 
acƟes concreet maken.  

Een werkplan geeŌ een goed houvast in het werk voor de taakgroepen, maar de kerkenraad vindt het 
van belang dat ook u/jij als gemeentelid parƟcipeert bij de realisaƟe van deze doelen. Het is 
belangrijk dat de speerpunten van het beleid voor de komende vier jaar onderschreven worden door 
de hele gemeente. 

Kortom; dit plan is iets waar we met de hele gemeente aan zullen moeten bijdragen en aan willen 
werken. Laten we dit telkens tot eer van God doen en ons door de Geest laten leiden. 

“Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers” (Psalm 127) 
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AfsluiƟng  
 
'Ga mee' in beleid waarmee wij de komende jaren  
mee kunnen varen op de golven van de Ɵjd. 
Geef dat we in leren, dienen en vieren, 
U mogen eren, O Heer die ons leidt. 
 
Moge in alles de zorgen voor vandaag en voor morgen 
geborgen zijn in gebeden die sƟjgen tot U. 
Heel onze aarde, het welkom, de waarde  
waarbij liefde gaat stralen in het hier en het nu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

Aldus te Hardinxveld-Giessendam vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 26 juni 2023 

 

 

D. van Asperen, preses C. Kafoe, scriba 

 

 

…………………………  …………………………  
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Bijlagen 
 

- Plaatselijke regeling, d.d. 21 juni 2023 
 


